
Dinsdag 18 juli 1916.

Al de eenzelvigheidskaarten van de inwoners van Gent moeten op het politiebureel van
elke wijk gestempeld worden met een groot rood cijfer 4.

Tot in de draperieën van de lijkwagens toe, wordt vleesch, eieren en boter vervoerd door
smokkelaars, op een stootkar met klaver geladen, stak tusschen 't groen het roze snuitje
van een heimelijk te slachten speenvarkje uit. Heden beliep mijn rantsoen wekelijksch
vleesch tachtig centimen. Het zat in een eerewacht van knokkeltjes, uitmakend de helft
van 't gewicht.

Virginie LOVELING (« In oorlogsnood »)


